
Jrg.25-nr 08 

Zondag 2 november – 10.00 uur 
liturgische kleur is groen 

7e zondag van de herfst 

 
De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
voorganger  Arend Noordam 
lector   Rineke Mol 
organist  Hans van de Weg 
ouderling  Anne-Marie van de Weg 
diaken   Annet de Vries  
koster  Anne Idzinga 
beamer  Bram Naaktgeboren 
    
Uw gaven worden gevraagd voor 
1. Najaars zendingscollecte KIA China 
2. Wijkkas 
3.Toekomst van de kerk 
 

☺ Crèche   Janneke van der Schelde    
☺ Nevendienst   Janneke van der Schelde 
☺ Tienerdienst  André Boesberg 

  
 
Bij de dienst 
Twee weken geleden is er in het Teylers Museum (Haarlem) een expositie geopend 
met werk van de Italiaanse renaissancekunstenaar Michelangelo. Voor het eerst is 
er in Nederland ook een marmeren beeld te zien, ‘Apollo-David’, een onderzoek 
naar het menselijk lichaam. Voor Michelangelo, zelf een diepreligieus mens, was het 
mannelijk lichaam het hoogtepunt van de schepping, en het dichtst bij God. Ook 
vrouwenfiguren hadden bij hem vaak gespierde en mannelijke trekken. Dat hangt 
samen met de discussie destijds over hoe de ideale mens eruit zou zien.  
In de oudheid lag dat nog wat gevoeliger: daar zag men een nauw verband tussen 
uiterlijk en gedrag. Een mooi en goed geproportioneerd lichaam was een teken van 
hoogstaand gedrag. Maar wat betekende dat omgekeerd? Als je zelf helemaal niet 
mooi was, niet paste in het beeld van het ideaal? Als je als het ware gevangen zat in 
je lichaam? Inderdaad: dat werd je niet in staat geacht tot het goede….. En dan 
lezen we over de mensen die komen tot Jezus: de korte, de verlamde, de zieke, de 
eunuch, en zelfs de vissers die naar Romeinse maatstaven natuurlijk niet mooi 
konden zijn….. Wat gaat Jezus doen? We lezen over de ontmoeting van Jezus met 
Zacheüs, de tollenaar (Luc 19:1-10). 
Arend Noordam 

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


ORDE VAN DIENST 
 

Woord van welkom  

Inleidend orgelspel 
 

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
 

Stil gebed 
 

Aanvangslied:  Lied 281: 1, 2, 4 en 5 
 

Bemoediging en groet 
Vg: Wij weten ons in dit leven gedragen door de levende God 
Gem: Die ons verbindt met alles dat Hij geschapen heeft 
Vg: Mensen , hoe ze er ook uitzien, dichtbij en veraf 
Gem: Dieren en de aarde, en de levende natuur 
Vg: Hij laat niet los wat zijn hand is begonnen 
Gem:  Hij staat ons bij met Zijn Geest 
Vg: Nu wij op weg zijn naar Gods Koninkrijk, naar vrede op aarde 
Gem: Nu wij weten van onze verantwoordelijkheid 
Vg: Nu wij geroepen zijn om te delen 
Gem: Omdat we weten van Zijn zegen en genade: 
Vg: Voedsel en verhalen 
Gem: Een lach, een traan, muziek en stilte 
Vg: Hij brengt licht op onze weg 
Gem: Zo blijft de Eeuwige ons trouw 
Vg: God groet ons met liefde, genade, en vrede 
Gem: IN VADER, ZOON EN GEEST. AMEN. 
 

Zingen:  Psalm 98:2  
 

   - De gemeente gaat zitten – 

 

Kyriegebed 

Glorialied  Lied 867: 1   

 

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

DE SCHRIFT 

Gebed van de Zondag 
 

Zingen:   Lied 323: 1 en 3 
1e Schriftlezing:  Psalm 32 
 

2e Schriftlezing:  Lukas 19:1-10 
Lied hierbij:   Lied 944:1, 2 en 4 
 



Overweging  
 

Kort orgelspel 
Lied in antwoord: Lied 816: 1, 2 en 4  
 

- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  - 
 

GEBEDEN, GAVEN  
 

Toelichting op de gaven 
Inzameling  
Berichten vanuit de gemeente  
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 
 

- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 
 

   - De gemeente gaat staan – 
 

Slotlied  Lied 531:1 en 2 
Gebed om Zegen 
 

Gezongen antwoord: Amen, amen, amen    
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Collectedoel diaconie: Najaarscollecte KIA  China 
Kerken hebben steeds meer te maken met beperkende 
regelgeving vanuit de overheid. De kerken willen zich laten 
horen door b.v. ouderen actief bij te staan in gezondheidszorg 
en opvang. Veel jongeren kampen met mentale problemen. 
Veel kerken leiden voorgangers en jeugdbegeleiders om 
jongere hierbij te begeleiden. 
Wilt u dit doel steunen, scan de QR code, maak uw bijdrage 
over via de Wilhelminakerk-app of naar 
NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk 2 
november 2025. 
Namens de diakenen Willemien de Mol 
 

Engelenbak  
Op zondag 9 november halen we “de Engelenbak” weer uit de kast. 
In het kort de spelregels: 

• voor u de kerkzaal ingaat kunt u uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-
mailadres op een briefje invullen. U geeft dit briefje aan Marijke, Tea of Jenni.  

• direct bij het verlaten van de kerkzaal pakt u een briefje uit de bak.  

• u neemt contact op met degene van wie de naam op het briefje staat en maakt 
een afspraak voor een bezoek(je). 

• degene die uw briefje heeft gepakt neemt contact met u op voor een afspraak. 
DOET U MEE???? 
Het is een eenvoudige manier om andere gemeenteleden beter te leren kennen. 
Wij hopen weer op veel fijne ontmoetingen! 
Marijke Boesberg, Tea Oostenrijk , Jenni Stam 
 



Dankjewel voor de prachtige bloemen die ik mocht ontvangen vanuit de kerk, voor 
mijn verjaardag. Ik ben er heel blij mee. 
Groeten, 
Corrie van Roon 
 

Het Duurzame maaltijd en Dankdagvesper 
Nog tot en met zondag 2 november kunt u zich opgeven voor de duurzame maaltijd 
op woensdag 5 november 2025. In de hal van de Wilhelminakerk ligt een lijst om uw 
naam op te vermelden. Via het formulier op de website kan ook of een diaken 
aanschieten. 
We beginnen al om 17.45 met het voorgerecht. Om 18.00 gaan we echt van start. 
De vesper na de maaltijd begint om 19.15. Andere berichten kloppen niet. 
Weet u van harte welkom. 
Namens de diakenen Annet de Vries-Koppe 
 

Dankdagactiviteiten 2025 
In de herfst word je stil van alle overvloed die de natuur ons biedt. We vieren onze 
dankbaarheid met diverse activiteiten. Op zaterdag 8 november 2025 kan iedereen 
van 10.00-11.00 gaven naar de zaal van de Wilhelminakerk brengen. Ook de 
woensdag daarvoor (5 november) kunnen houdbare artikelen alvast ingeleverd 
worden. Denk daarbij aan koffie, thee, suiker (geen klontjes) pakjes sap en 
koekrepen. Op zaterdag8 november zijn deze artikelen natuurlijk ook van harte 
welkom evenals alle soorten fruit en andere verwennerij. 
De diakenen schikken deze gaven weer op schalen en in zakjes om bij de diverse 
instellingen af te geven. Op 9 november na de viering van Dankdag vragen we uw 
hulp om de schalen en zakjes te bezorgen. 
Iedereen van harte uitgenodigd Dankdag 2025 mee te maken. 
Namens de diakenen Annet de Vries 
 

Wandelen 
9 november staat er 'wandelen' vanaf de Wilhelminakerk op de agenda.  
Welke wandelaar wil voor de 9e een route bedenken en voorop lopen?  
Wil je dat, neem dan contact op via het formulier op de website  
Vorming&Toerusting 
 

Bakkers gezocht 
De diaconie wil zondag 16 november na afloop van de dienst weer iets lekkers bij de 
koffie verkopen. De opbrengst is bestemd voor ons diaconale spaardoel, het Kerk in 
Actie project ‘Innovatief kooktoestel verandert levens in Bangladesh’. 
Wie wil helpen door ook wat lekkers te bakken? 
U kunt zich opgeven door uw naam op het inschrijfformulier bij de ingang te zetten, 
of via het formulier op de website. 
De diaconie 
 

Rugzakkenactie 
Het lijkt te vroeg, maar toch kondigen wij het alvast aan. Elk jaar in december 
organiseert Broodnodig van Samen Dordt de Rugzakkenactie. Een lichtpuntje in de 
donkere decembermaand. Lege rugzakken, wintermutsen en sjaals zijn al via een 
donatie beschikbaar. 
Wij mogen artikelen brengen om de rugzakken te vullen. 



-Shampoo, douchefris of deodorant 
-Tandenborstel en tandpasta 
-Ongebruikte sokken, ondergoed of T-shirts 
-Handschoenen 
-Papieren zakdoekjes 
-Iets lekkers (houdbaar)en een pakje drinken 
-Gebruikte slaapzakken en gebruikte jassen en trainingsbroeken 
-Een bemoedigende kaart (zonder uw achternaam of adres) 
Deze artikelen kunt u op de dag van de actie -13 december 2025- brengen naar de 
Kruiskerk aan de Vrieseweg 64 tussen 10.00-12.00. 
Een andere mogelijkheid is op zondag 7 december en woensdag 10 december in 
een krat in de hal van de Wilhelminakerk leggen of aan de diakenen overhandigen. 
Wij brengen alles naar de Kruiskerk op 13 december. 
Alvast hartelijk dank als u mee wilt doen. 
De diakenen 
 

Voedselbank  
In de maand november is het inzamelen van:  
Bloem/meel, pannenkoekenmeel, stroop, poedersuiker, 
rozijnen/krenten. 
 

Kerkelijke agenda 
 

di 4 november      20.00 uur Wilhelminakerk – Kerkenraad 
wo 5 november      17.45 uur Wilhelminakerk – Duurzame maaltijd (zie bericht) 
                   19.15 uur Wilhelminakerk – Dankdagvesper 
Za 8 november      10.00 – 11.00 Wilhelminakerk – brengen Dankdag-gaven 
zo 9 november       10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Evelien Plaisier 
        10.30 uur De Merwelanden – ds. Jan Schellingerhout 
                    Wandelen rondom de Wilhelminakerk (zie bericht) 
 

 

W i l h e l m i n a k e r k   Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht   
predikant:     ds. Evelien Plaisier,  
kerkelijk werker: Jan-Herben van Dijk 
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl    
wijkkas WK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk en in de omschrijving: 

soort betaling 
digitale WoZ Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website: www.dewilhelminakerk.nl  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com       (vóór donderdag 19.00 uur) 

 
 
 

Cultureel Centrum heeft 1 november officiële opening in Petruskapel 
DORDRECHT - De Alevitische Culturele Vereniging Dordrecht (DAKD) opent op 
zaterdag 1 november 2025 officieel de deuren van haar nieuwe onderkomen: het 
Alevitisch Cultureel Centrum Dordrecht, gevestigd in de voormalige Petruskapel aan de 
Staart. Voorzitter Haydat Polat heet kerkgangers van de Petruskapel en de 
Wilhelminakerk ook graag van harte welkom.  Hij kent de historie: Vanaf 1958 werden in 
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de kapel kerkdiensten gehouden. Eind 2024 was de laatste kerkdienst onder de 
verantwoordelijkheid van de kerkenraad Wilhelminakerk/Petruskapel.   
,,Met dit centrum willen we een brug slaan tussen mensen, culturen en generaties,” zegt 
Haydar Polat, voorzitter van de Alevitische Culturele Vereniging Dordrecht. “De 
Alevitische gemeenschap maakt al dertig jaar deel uit van Dordrecht. Met dit gebouw 
geven we die verbondenheid een blijvende plek — een huis van ontmoeting, openheid 
en menselijkheid, niet alleen voor Alevieten, maar voor iedereen.”  Met gastsprekers, 
muziek en gerechten zal het programma worden ingevuld. 
Gelet op de doelstelling een kapel voor iedereen werd begin 2025 met twee christelijke 
organisaties een huurovereenkomst gesloten voor activiteiten. Op de 
nieuwssite  Dordrecht.net werd de samenwerking bekend gemaakt met een foto van 
Haydat Polat, Elly van Wenum (Samen Dordt) en Wiebe van Horssen (missie Dordt).  
Op de website van Missie Dordt en op de site van Samen Dordt valt te lezen wat er in de 
Petruskapel vanuit de organisaties wordt georganiseerd.  Het Staartlicht is een bekend 
naam en die staat ook voor een zogeheten christelijke pioniersplek in de wijk.   
De bezoekers zijn zaterdag 1 november vanaf twee uur welkom  
De feestelijke opening wordt rond half drie verricht door burgemeester Nanning Mol van 
Dordrecht. Naast een toespraak van de burgemeester zijn er in elk geval drie sprekers: 
Ahmet Polat als voorzitter van het Platform Turkse Dordtenaren, Hans Berrevoets en 
Haydat Polat.  
 Joke van den Bandt, die namens de kerkenraad Wilhelminakerk/Petruskapel de kapel-
kerkdiensten coördineert in de Merwelanden, gaat zaterdag naar de opening toe. ,,Ik 
hoop dat er nog meer mensen dan in de Petruskapel weer eens over de drempel komen 
om te zien wat er allemaal wordt gedaan." 
Hans Berrevoets 
 
Wilhelminakerk een historische plek voor 50 jaar De Hoop 
DORDRECHT - De Wilhelminakerk is voor stichting de Hoop - dat begon als 
opvangcentrum aan de Spuiweg - een historische plek.  In 1975, meer dan vijftig jaar 
geleden, was er in de kerk een eerste bijeenkomst van verontruste mensen uit 
Dordrecht. Ze vonden dat er een krachtig antwoord van hoop moest zijn want Dordrecht 
had landelijk de naam de derde drugsstad van Nederland te zijn. De gereformeerde Jac. 
(Koos) Hogeweg (1930-2017) was de belangrijke gangmaker.  
Hij vatte op een informatieavond in de Wilhelminakerk, na een inleiding van een 
bezorgde politieman, het plan op met medestanders om iets aan de gesignaleerde nood 
te gaan doen. Drugsverslaafden waren de eerste doelgroep, maar het werk breidde zich 
snel uit ook onder de bezielende leiding van Teun Stortenbeker, die 38 jaar leiding gaf 
aan de Hoop. 
Hogeweg, die in 1972 in Dordrecht ging werken als hoofd van de gereformeerde 
Colijnschool, sprak zich in 2009 nog uit over 1975. ,,Het werd mij duidelijk dat de hulp 
aan verslaafden in Dordrecht meer aandacht behoefde. Mijn zendingshart liet van zich 
spreken. Ook Jezus zou omzien naar de Naaste in Nood. Door drie gelijkgezinden - Mr. 
W. Beernink , B.A. Zinkweg en Jac. Hogeweg - werd op 7 november 1975 bij notaris 
Suvee op de Groenmarkt Stichting De Hoop opgericht. Ik werd voorzitter." 
Op vrijdag 7 november is er zowel een middag als avondprogramma rond een halve 
eeuw de Hoop in de Wilhelminakerk. 
Meer nieuws op Dordrecht.net: 
De eerste bijeenkomst over plan voor de nu jubilerende de Hoop was in 1975 in de 
Wilhelminakerk 
Hans Berrevoets 


